
Op weg....waarnaartoe?
Vrijdagmiddag, ik kom thuis. Mijn

ouders staan bij de deur. 'Je bent er,
mooi!' roept mama. 'Papa heeft een 

mededeling.' 

Ja, zegt papa veelbetekenend. 
'We gaan ergens heen...'

'Huh, is het een verrassing? Hoe lang
is het rijden?' vraag ik.

'Ik kan je verzekeren dat het erg leuk
is!



Het ligt wel afgelegen, even de route
berekenen,' zegt mama voordat we

vertrekken. Na vijftig minuten weet ik
het: we zijn bij een hondenfokker! 'Zijn

er puppy's geboren?' Roep ik
opgewonden.

'Is dat het?' Mama zegt: 'Ja, er was
iemand uitgevallen. Wij stonden als

reserve op de lijst, daarom mogen wij
nu komen kijken.' Ik ga naar binnen

en zie...zes vertederende, 
bruine pupjes.


