
 Vakantiehuis in de bergen
In de kerstvakantie ging ik met
de trein naar Frankrijk. Mijn

oom heeft daar een
vakantiehuis, in de 

bergen.

In de trein keek ik steeds naar buiten.
Ik zag wel twee regenbogen en daarna

nog een zonsondergang! 
De treinbestuurder had natuurlijk het

mooiste uitzicht! 



Laat in de avond kwamen we aan bij
het vakantiehuis. Mijn oom noemt het
zijn 'winterverblijf'. Ik vond het leuk

om daar te zijn, want ik hou van
wintersport.

 Maar het leukst vond ik het
nieuwjaarsfeestje met oliebollen en

vuurwerk. Mijn oom stak twee
vuurpijlen af. PIEW PIEW!


